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Filippo
1954 - 2024



Filippo Faraci

Geboren te Caltanissetta (Italië) op 18 mei 1954
en overleden te Zottegem in het AZ Sint-Elisabeth

op 13 augustus 2024.

Dit melden u diepbedroefd:

Arlette Ardijns                                                                   zijn echtgenote

Fabrizio Faraci - Farrah Cousserier                                   zijn kinderen

Adrien Ardijns (†) - Rita Van Dorpe
Isabelle en Jessie, Amber

Fernand Devenijn - Anita Ardijns
Steven en Patsy, Hui

Patrick Van Den Noortgaete - Carine Ardijns
Matthias en Steffi, Thibe, Elias

Ann Ardijns
Sanne en Vincent

Peter Ardijns - Rita Van Melkebeke
Emily en Bert, Jana, Ferre
Robin en Astrid, Noor, Daan

Gaetano Faraci - Rosaria Gueli
Salvatore en Sabrina, Molly, Victoria, César
Maria en Marco, Luca, Léa
Davide en Virginie, Amalia

Vicenzo Melita - Lucia Faraci
Stefania, Francesca, Matteo, Simone, Pietro
Elisabeth en Alessandro

Guiseppe Faraci (†) - Sonja Verstuyft, Jaak De Pinnewaert
Laetitia (†)
Salvatore en Debbie, Lorenzo, Laetitia

Domenico Gueli - Maria Faraci
Salvatore
Melissa

en hun kleinkinderen
Pietro Faraci (†)

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten

Zijn tante, neven en nichten

De families Faraci, Altovino, Ardijns en Wallez

echtgenoot van mevrouw Arlette Ardijns

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van Filippo tijdens de uitvaartliturgie, die zal opgedragen worden 

in de H. Hartkerk te Bevegem - Zottegem (H. Hartplein) 
op zaterdag 24 augustus 2024 om 11.30 uur.

Mogelijkheid tot condoleren na de plechtigheid.

U kan Filippo een laatste groet brengen
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem,

op afspraak t.e.m. donderdag 22 augustus 2024 
(09 360 75 60).

Met dank aan aan zijn huisartsen
dr. K. Creemers en dr. V. Adams.

Correspondentieadres: 
Van Vijle uitvaartzorg, t.a.v. familie de heer Filippo Faraci

Kloosterstraat 1, 9620 Zottegem
Online rouwbetuiging: www.vanvijle.be

Ik verlaat diegenen van wie ik hield
om diegenen te ontmoeten die ik heb liefgehad.

Lascio coloro che amo
per incontrare coloro che ho amato.

De heer

†


